
Bevrijdingsroute Arnhem en Wageningen 57 km 

Arnhem, Oosterbeek, Wageningen 
Operation Market Garden is waarschijnlijk de meest bekende veldslag in de Tweede Wereldoorlog. De slag 

om Arnhem, van 17 tot 26 september 1944, was het laatste hoofdstuk daarvan. 

Door een combinatie van pech en toeval lukte het de geallieerden niet om de Rijnbrug in Arnhem, waar je 

tijdens deze route overheen fietst, te veroveren. Toen bleek dat Market Garden was mislukt bevonden 

zich veel parachutisten aan de verkeerde kant van de Rijn. Vooral door de inzet van Poolse parachutisten 

onder leiding van generaal Sosabowski, wisten zo'n kleine 2400 parachutisten te ontkomen ter hoogte van 

de Westerbouwing. 

Uiteindelijk, in mei 1945, werd de capitulatie van Duitsland ondertekend in Hotel de Wereld in 

Wageningen. Het Airborne Museum Hartentien, het voormalige hoofdkwartier van de Britten, vertelt 

samen met het informatiecentrum over de Slag om Arnhem, Airborne at the Bridge, het hele verhaal. 
Schitterende route 
met grote 
historische 
waarde. Mooie 
monumenten bij 
knooppunt 27 en 
bij de 
onderdoorgang 
van de A50. De 
route door 
Arnhem vraagt 
enige 
oplettendheid 
vanwege de 
drukte. Vanaf 39 
naar 26 moet je 
via 38. Dat staat 
niet op de 
routekaart. 

Parkeerplaats: Allego, Velperbuitensingel 4, 6828 CT Arnhem, Nederland ( zie inzet) 

Knooppunten: 36 – 35 – 22 – 29 – 86 – 28 – 87 – 27 – 59 – 26 – 32 – 75 – 76 – 51 – 
52 – 53 – 50 – 95 – 81 – 06 – 20 – 02 – 08 - 09 – 37 – 53 – 80 – 39 – 38 – 44 – 45 – 
46 – 04 – 55 – 47 – 58 – 48 – 50 – 51 – 69 – 54 – 36. 

Fietsroute: Bevrijdingsroute Arnhem en Wageningen 57 km 5046336 via route.nl:   

Bevrijdingsroute Arnhem en Wageningen 57 km - Arnhem - Fietsroute | Route.nl 

Via Komoot: 

Bevrijdingsroute Arnhem en Wageningen 57 km | fietstocht | Komoot 

https://routiq.com/nl/route/5046336/bevrijdingsroute-arnhem-en-wageningen-57-km
https://www.komoot.com/nl-nl/tour/2074407205

