
Heerlijk fietsen in Groningen 67 km. 

Groningen, Zuidhorn, Sebaldeburen 
Vandaag ga je de provincie Groningen verkennen vanaf de fiets. Het Centraal Station in Groningen is een 

handige plek om je route door de noordelijke provincie te starten. Fiets als eerste richting het verrassende 

Stadspark Groningen, een plek waar de Groningers onthaasten en genieten van natuur of sportactiviteiten. 

Door het park lopen fietspaden, zodat je rustig door het park kunt cruisen. 

Door het typische groene Groningse weidelandschap fiets je de wijde wereld in. Zo af en toe rijd je een 

heerlijk kneuterige dorpskern in met een schooltje, een kerkje en wat oude huisjes, om je route te 

vervolgen door de groene wereld. Tot je weer zo'n leuk klein dorpje tegenkomt. Dit is onthaasten op zijn 

best. Zo fiets je door tot Grootegast. In dit leuke lintdorp, dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een 

brede zandrug, vind je een museumplein met maar liefst drie musea. Je kunt ze alle drie bezoeken. In ieder 

museum ben je dan ongeveer een uurtje zoet. Maar je kunt ook een keus maken uit het LEGiO Museum, 

het Victory Museum of de Museumdrukkerij. Grootegast heeft een idyllisch wit kerkje, dat de moeite meer 

dan waard is. Het oorspronkelijke kerkje dateert van het eind van de zestiende eeuw. Het kerkje is een 

rijksmonument en lag er jaren rustig voor de Protestante gemeente Grootegast-Sebaldeburen, totdat 

Grootegast wereldnieuws werd in 1929. Vier veldwachters werden toen vermoord door IJe Wijkstra uit 

Grootegast, omdat ze Aaltje van der Tuin kwamen ophalen voor een rechtszaak. Aaltje was ingetrokken bij 

IJe en had haar zes kinderen in de steek gelaten. Toen ze weigerde mee te gaan, schoot IJe de agenten 

dood en sneed ze de keel door. Een van de vermoorde veldwachters, Mient van der Molen, ligt begraven 

bij het kerkje. Als je Grootegast weer uitfietst, zie je langs de Caspar Roblesdijk - ter hoogte van de kruising 

met De Noord - een stalen plaquette met een gedicht van Willem Tjebbe Oostenbrink. Het gedicht heet 

"Over laand en licht". Het werd geschreven in het West-Gronings, ter gelegenheid van de afsluiting van de 

ruilverkaveling in dit gebied in februari 2015. Je gaat verderop langs het Hoendiep in de richting van 

Zuidhorn, waar je een ander gedicht van de dichter kunt vinden. 

Aan de overkant van dit vijftien kilometer lange kanaal heb je zicht op de Zwakkenburger Molen. Voorbij 

Zuidhorn, voor Aduard, rijd je langs een mini-eilandje met de Uitkijktoren Anna Borema. Vanaf de toren 

heb je een mooi uitzicht over natuurgebied 't Stort, 

akkers, weilanden en het Hoendiep of 

Starkenborghkanaal. Na de uitkijktoren koers je, 

nog steeds langs het kanaal, aan op de bruisende en 

levendige hoofdstad van de provincie. 
Parkeerplaats: Theodorus Niemeyerstraat 105, 

9726 BR Groningen, Nederland (zie inzet) 

Knooppunten: 85 – 84 – 01 – 13 – 51 – 72 – 53 – 20 – 38 – 36 – 39 – 40 – 35 – 24 – 32 – 33 – 34 - 

22 – 23 – 41 – 53 – 42 – 48 – 43 – 59 – 75 – 73 – 74 – 56 - 57 – 23 – 96 – 95 – 87 – 86 – 86 – 85. 

Fietsroute:  via route.nl:   

Heerlijk fietsen in Groningen 67 km. - Groningen - Fietsroute | Route.nl 

Via Komoot: 

Heerlijk fietsen in Groningen 67 km. | fietstocht | Komoot 

https://routiq.com/nl/route/5048972/heerlijk-fietsen-in-groningen-67-km.
https://www.komoot.com/nl-nl/tour/2074424923

