
Fietsroute Bonifatius 47 km 
Burgum, Dokkum, Damwâld 

Het thema van deze fietsroute draait volledig om Bonifatius, een heilige uit de geschiedenis. 

Wynfreth, zoals Bonifatius bij zijn geboorte werd genoemd, was een van de belangrijkste 

Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in het Frankische Rijk. Op 5 juni 754 werd hij op 

gruwelijke wijze met stokslagen vermoord tijdens een zendelingstocht. Lang na zijn dood is op de 

plek van zijn martelaarschap, in de Friese stad Dokkum, de Bonifatiuskapel gebouwd. Voeg dit 

bijzondere afstapmoment toe aan je route om meer te leren over de geschiedenis en het kapel te 

bezoeken. 

 

Vanaf het startpunt in Burgum fiets 

je door een prachtig, landelijk 

gebied van Friesland. Onderweg 

passeer je kleine dorpjes en lokale 

(boerderij)winkeltjes waar je verse 

producten kunt kopen. Voordat je 

Dokkum bereikt, fiets je langs het 

natuurmuseum Bruinenberg en 

schilderachtige waterpartijen. Deze 

combinatie maakt de route 

bijzonder aangenaam: een 

rustgevende omgeving met 

onderweg genoeg interessante 

plekken om te ontdekken. 

 

Na het passeren van de Mearmin 

molen kom je aan in Dokkum. Hier 

kun je niet alleen de 

Bonifatiuskapel bezoeken, maar 

ook een kijkje nemen in Museum 

Dokkum. Na je bezoek kun je je 

voorbereiden op de terugtocht naar 

Burgum. Sluit je dag af bij 

Restaurant De Pleats, waar een 

uitgebreide menukaart op je wacht 

om je fietstocht op een smakelijke 

manier compleet te maken. 

 

Parkeerplaats: Schoolsteeg, 9101 Dokkum, Nederland ( zie inzet) 

Knooppunten: 01 – 30 – 25 – 24 – 53 – 52 – 51 – 38 – 37 – 39 – 40 – 47 – 46 – 45 – 64 – 62 – 
54 – 81 – 05 – 67 – 60 – 59 – 83 – 65 – 63 - 01 

Fietsroute:  Fietsroute Bonifatius 47 km    via route.nl:   

Fietsroute Bonifatius 47 km - Noardeast-Fryslân - Fietsroute | Route.nl 

Via Komoot: 

Cycling route Bonifatius 47 km 

https://routiq.com/nl/route/5094348/fietsroute-bonifatius-47-km
https://www.komoot.com/tour/2095204245

